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Çocuğun zaferi 


Bir akademisyen anlatıyor... “Yirmi altı yaşındaydım. 
Amerika'ya yeni gitmiştim. Osgood'un araştırma 
asistanlığını yapıyorum. Aynı odada John ve Gary 
adında iki asistan daha var. Bir cumartesi günü ofise 
gittiğimde Halının üstünde emekleyen bir oğlan 
çocuğu gördüm. Gary oğlunu getirmişti. Herkes kendi 
işini yapıyordu. Ben de masama oturdum. Çalışmaya 
başladım. 

Odada oldukça alçak meşin bir koltuk vardı. Fark 
ettiğimde, çocuk ona çıkmaya çalışıyordu. Bir bacağını 
atıyor tutunuyor ama bir türlü koltuğa çıkamıyordu. 
Çocuk bunu dört beş kez denedi. Baba bir yandan 
çalışırken bir yandan göz ucuyla oğlunu takip ediyordu. 
John ise hiç ilgilenmiyordu. Tamamıyla kendi işiyle 
meşguldü. 

Çocuk yine deneyip çıkamayınca yerimden kalktım. 
Çocuğun koltuk altlarından tuttum. “Hoppa!” dedim 
ve onu meşin koltuğun üstüne bıraktım. Çocuk hiç 


Reisi 


beklemiyordu. Önce şaşaladı. Sonra koltuğun üstünde 
öyle kalakaldı. O zaman bilmiyordum. Ama şimdi 
biliyorum. Benim anlam çerçevem içinde o küçük 

çocuk benim yeğenimdi ben de onun amcası. İçinde 
büyüdüğüm kasabanın anlam çerçevesi o çocukla 
aramızdaki ilişkiyi öyle tanımlamıştı. Yeğenim koltuğa 
çıkmaya çalışıyordu ve amcası olarak ona yardım etmek 
bana düşerdi. Çünkü babası Gary ve amcası John bir 
şey yapmaya pek niyetli gözükmüyordu!!! 

Vazifesini yapmış bir amcanın mutluluğu içinde 
gülümseyerek Gary'e baktım. “Neden yaptın?” diye 
sordu. Vazifesini yapmış bir amcanın rahatlığı içinde 
“Çıkmaya çalışıyordu” dedim. Gary “Ben de biliyordum 
çıkmaya çalıştığını... Sen niye yaptın?” diye üsteledi. 
Şaşırdım ve sinirlendim. İçimden bu Amerikalılara iyilik 
yaramıyor diye düşündüm. Ama merak etmekten de 
kendimi alamıyorum. Sonra sordu “Sen ne yaptığının 
farkında mısın?” İçimden yine sinirlendim. İstanbul 
psikolojiyi bitirmiş, iki yıl asistanlık yapmış, aydın bir 
insandım. Ne yaptığımın farkında olmayacak biri 
değildim. 

“Bak” dedi. “Çocuk koltuğa çıkacağına inanıyordu. 
Belki yarım saat, belki bir saat uğraşacaktı ama 
eninde sonunda çıkacaktı. Öyle ucundan tutmuyordu. 
Çıkacağına inanmış biri olarak kedi yavrusu gibi 
tutunmuştu. Bırakmayacaktı. Deneyecek, deneyecek, 
en sonunda çıkacaktı. Çıkınca dönüp bana bakacaktı. 
Ben de ona çıktın diyecektim. Sonra inecekti. Yine 
uğraşacaktı. Bir saatte çıktığını belki yirmi dakikada 
çıkacaktı. Bugün bütün gün onunla uğraşacaktı ve belki 
de beş dakikada çıkar hale gelecekti. Bu onun bugünkü 
zaferi olacaktı. Sen onun zaferini çaldın!” 


Gelecek sayıda sizleri burada bekliyorum. 
Hoçakalın. 


GRUP BAŞKANI: H. FERRUH IŞIK 


Reklam/Satış Pazarlama 


Reklam Koordinatörü 


Emir Ömer Öcal 
emir.ocal&img.com.tr 
0212 604 5118 


Mustafa Koçabaş Hikaye ......56-59 


Çocuk Bahçesi 


Gönül Bahçesi 


Çengel Bulmaca 
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emoji Bornoz 

(6-8 yaş, 8-10 yaş) 
emoji Pembe Bornoz 
u- -6 yaş, 6- 8 yaş) 


THE ICONIC BRAND 


emoji dünyaSı Seni inlay 99 


Orijinal lisanslı emoji 6-8 yaş, 8-10 yaş ve emoji pembe 4-6 yaş, 6-8 yaş bornozlar-için belirtilen fiyat tüm Taç konsept mağazalar, Linens 
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LCW Home evinizi yeniliyor 


Her tarz ve bütçeye uygun, birbirinden farklı 
konseptler içeren LCW Home, yeni sunduğu 
İlkbahar-Yaz koleksiyonu ile baharı evlerinize 
getiriyor. LCW Home nevresim takımları, 
bornozlar, havlular, pikeler, kırlentler, masa 
örtüleri, mutfak önlükleri, paspas ve çocuk 
odası aksesuarları olmak üzere birbirinden 
farklı ürünleri ile evlerinizi baştan aşağı 
yenilemeye hazır. Yeni sezonun kız ve 

erkek bebek grubunda ise nevresimden 
perdeye, duvar panolarından havluya 
kadar birbirinden farklı ürünlerin yanı sıra 
çocukları çok mutlu edecek Disney'in sevilen 
kahramanlarının lisanslı ürünleri yer alıyor. 


Çocuklar Henkel ile 
keşif yaparak eğlendi 
Faaliyet gösterdiği her 

ülkede kurumsal vatandaşlık 
anlayışı ile hareket ederek 
sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştiren Henkel, 
Koruncuk Vakfı'ndaki 
çocuklarla Keşif Dünyası 
projesi kapsamında eğlenceli 
bilim deneyleri gerçekleştirdi. 
Henkel'in çalışanlarından 
oluşan Sürdürülebilirlik Elçileri 
de çevre bilinci oluşturmak 
üzere çocuklara bilgi 
verirken, çeşitli etkinliklerle de 
bu bilgileri pekiştirdi. 
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Keskin Colar'dan 


Maşa ve Koca Ayı Serisi 

Dünyanın birçok ülkesinde küçüklerin hayranlıkla 
maceralarını takip ettiği sevimli Maşa ve ona 

kol kanat geren Koca Ayı şimdi Keskin Color'ın 
ürün serilerinde. 50 yıllık deneyimi ile kırtasiye 
sektörünün öncü kuruluşları arasında yer 

alan Keskin Color'ın lisanslı Maşa ve Koca Ayı 
karakterlerini kapağına taşıyan defterler miniklere 
harika bir sürpriz yapıyor. Keskin Color'ın Maşa 
ve Koca Ayı koleksiyonu, tüm seçkin kırtasiyelerde 
ve zincir mağazalarda sizleri bekliyor. 
www.keskincolor.com 


'MUZİP SAATLER” 
MUZİPO 
KİDS'LERDE... 


Çocukların zihin ve beden 
gelişimlerini eşzamanlı 
olarak sürdürmelerini 
sağlayan Muzipo Kids, 
“Muzip Saatler” programı 
ile çocukların ilkokula 
başlamadan önce 

sosyal bir adaptasyon 
süreci deneyimlemelerini 
amaçlıyor. 

“Muzip Saatler”, Muzipo'da 
geliştirilen bütün 
programlarda olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliği, 
çocuk hakları, üreticilik, problem çözme, bilimsel 
yaklaşım süzgeçlerinden geçirilerek akademik 
işbirlikleri ile hazırlanmış içeriği ile dikkat çekiyor. 


evdeki herşey 


HEDİYE ÇEKİ 


69904 ALIŞVERİŞLERDE 


HEDİYE HEDİYE ÇEKİ 


99908 ALIŞVERİŞLERDE 


3.000: 


HEDİYE ÇEKİ 


irfanhome.com © Oo 4444032 


Kayıp Balık 
Dory Bulundu 
Çocuklara 


Arkadaş Oldu 
Kayıp Balık Nemo geri 
dönüyor. Üstelik bu 
sefer en yakın arkadaşı 
Dory'yi aramaya çıkıyor. 
Kırtasiye sektörünün öncü ismi 
Keskin Color çok özel lisanslı 
ürünleriyle şimdi bu maceraya 
minikleri de davet ediyor. Keskin Color'ın 
Finding Dory temalı resim, okul ve not defterleri ile back 
to scholl döneminde yepyeni bir serüven başlıyor. 


MİNİ ŞİŞEDE YOĞUN 
FERAHLIK: Mentos 

Türkiye'de ilk kez tüketicinin beğenisine 
sunulan nano şişedeki Mentos Pure 
Fresh sakızlar, içeriğindeki yeşil çay 


ekstraktı sayesinde “ferah bir nefes” 
sunuyor. Nane ve Yeşil Nane aromalı 
Mentos Pure Fresh drajelerinin sıvı 
dolgusu ise benzersiz yoğunlukta bir 
ferahlık deneyimi yaşatıyor. 


Çilek'ten akıllı mobilyalar 
çilek, gençlerin yaşam tarzları, 
kişilikleri, istekleri ve ihtiyaçlarından 
yola çıkarak tasarladığı Dark Metal 
Genç Odası ile yaşam alanlarına 
yeni bir soluk getiriyor. Derinin tüm 
sofistike dokusunu özel çizgilerle 
buluşturan Dark Metal, odalarında 
uzun süre vakit geçirmeyi seven 
gençlerin hayata bakış açılarının dışa 
vurumu olarak karşımıza çıkıyor. 


($) (4) (©) ihlasvakfi 


“İnsanların Hayırlısı, İnsanlara Faydalı Olandır” Hadis-i şerif 


KURBAN 


Bağışlayacağınız kurbanlarla yurtiçindeki binlerce 
öğrencinin yanı sıra yurtdışında Somali, Somaliland, 
Etiyopya, Kenya, Sudan, Uganda, Yemen, Moritanya, 
Fildişi, Cezayir, Gambiya, Afganistan, Hindistan, 
Bangladeş, Endonezya, Malezya ve diğer bir çok ülkedeki 
yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerimizi sevindirebilir, 
bayramlarına mutluluk katabilirsiniz. 


Her kurban kardeşlik, her kurban umuttur. Bağışlayın 
kardeşlerimize hem umut hem güç verelim. 


KURBAN BEDELİ 


8501 


GÜLEN 600£ 


İHLÂS VAKFI Tele Bağış 0212 431 49 00 


www.ihlasvakfi.org.tr Önline Bağış e 
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Konya'da renkli çocuk festivali 


- Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin en eğlenceli çocuk festivali yoğun 
katılımla başladı. Festivalde festivalde çok sayıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri, 
sinema ve lunapark biletleri ile çok sayıda sürpriz hediye ve etkinlik yer aldı. 

“Çocuk Dostu Şehir” projesi kapsamında MI Konya Sinemaları ve açık alanında devam eden festivalin açılışında 
konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, ikincisi düzenlenen festivale geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi beklediklerini kaydetti. Festival süresince çocuk coşkusunun ve gülen 
yüzlerin her ailede bir neşe kaynağı olmasını temenni ettiklerini ifade eden Şahin, “Ülkemizin geleceği olan 
çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi son derece önemlidir. Bu nedenle düzenlediğimiz etkinliklerle 
Büyükşehir Belediyesi olarak buna katkı yapmaya çalışmaktayız. Çocuklarımız hem eğlenecek, hem de anlamlı 
filmler izleyerek bilim gösterileri ve atölye çalışmalarına katılarak öğrenecekler. Festivalin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 


Yazı İstanbul'da 
geçirenlere 
MOİPARK#ta sınırsız 


eğlence 

Avrupa'nın en büyük kapalı 
eğlence kolonisi MOİPARK, 
yaz tatilini İstanbul'da 
geçirenler için eğlenceli ve 
serin alternatifler sunuyor. 
İsteyen yüzlerce oyuncakla 
kahkaha dolu, isteyen 
"korku tünelinde” bir tatil 
eğlencesi yaşıyor. Hava 
sıcaklıkları bugünlerde en 
üst seviyelerde seyrediyor. 
Güneşin yakıcı olduğu 
günlerde, kapalı eğlence mekânları çok daha sağlıklı 
alternatifler arasında yer alıyor. Yaz tatilini İstanbul'da 
geçirenler için Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence 
kolonisi MOİPARK'ta birbirinden keyifli yüzlerce 
oyuncak yer alıyor. 

Wwww.moipark.com.tr 
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Armutlu Tatil Köyü 


Avantajlı fiyatları kaçırmayın... 
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*Evinizin Konforunda 


771 saatte ulaşım imkanı 


i 


«Bayanlara Özel Plaj *Kür Merkezi *Agua Park 


62.000 m3 alan üzerinde, 3 ve 5 katlı 6 blokta, 


150'si 141, 300'ü 241 olmak üzere toplam 
450 daireden oluşan, bildiğiniz konut anlayışıyla tasarlanmış, 
deniz- orman manzarası,şifalı kaplıcası ile sağlık ve 


huzur dolu Armutlu Panorama, yeni sakinlerini bekliyor. 


İSTANBUL SATIŞ OFİSİ ARMUTLU SATIŞ OFİSİ panoramaihlasarmutlu.com wwwihlasarmutlu.cöm 


0212 552520010 2265311000 | Bozburun Mevkii 21 Blok No:2-3-4 Armutlu YALOVA 
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Yeni geliştirilen panjurlar sayesinde 
hem güneşi engelleyebilir hem de 
elektrik enerjisi elde edebilirsiniz. 
SolarGaps adlı firma monokristal 
güneş panelleri kullanarak, elekiri 
üreten ve de tobi ki evinizi güneşt 
koruyan bir panjur üretti. Ayrıca b 
panjurlar ışık sensörü kullanarak, 
otomatik olarak en iyi ışık alabileceği 
açıya dönerek, güneşi izliyor. 
Girişimci Yevgen Erik tarafından 
üretilen güneş panelli panjurlar 
dışarıda olduğunda, metrekarede 
100 vata kadar ve içerde olduğunda 
50 vata enerji üretebiliyor. 
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Havayı Temizlerken, 
Hidrojen Üreten Jeneratör 


VTOL Hava Taksisinden Başarılı Uçuş Belçika Antwerp Üniversitesi'nden ve KU 


Muhtemelen piyasaya ilk çıkacak uçan arabalar uçan taksiler olabilir. NEN Üniversitesi'nden Di li 
Lilium Havacılık'ın geliştirdiği VTOL/Dikey kalkabilen ve inebilen jet) elektrikli havayı temizlerken, hidrojen yakıtı üreten 
motorlara sahip ve ilk deneme uçuşunu Almanya'da başarıyla gerçekleştirdi. bir cihaz keşfettiler. Cihaz gücünü ışıktan 
Yerden kontrol edilen, insansız iki kişilik versiyon birkaç teste tabi tutularak alıyor. Bir membranla iki odaya ayrılan 
ilk dikey havalanmayı ve yatay uçuşu gerçekleştirdi. Şirket 2019'da insanlı küçük bir cihaz kullanıyoruz. BA odacıkta 
sürüşleri hedefliyor. Araç 5. kişilik hava taksisi olacak ve araç paylaşım hava temizlenirken, diğer tarafta ürünlerin 
şirketlerinde kullanılabilecek. Lilium'a göre hava taksisi 36 aspiratörlü türbin bozunumu lehidrojen gazı üretiliyor. Bu 
motoru ile elektrikle çalışan bir jet olacak. Menzil olarak 300 km'den biraz hidrojen gazı depolanar ak sonrasında 
fazla menzile sahip. 55 dakika uçabilen bu uçan taksiyle şehir içinde hızla yakıt olarak kullanılabilir, şimdiden 


ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca dikey kalktığı için ve oldukça kullanışlı olacak. OY O ” 


temiz hava ve alternatif enerji ihtiyacına 
çözüm bulunabilir. 
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as Kuzuluk Termal Ote 


Dört mevsim sağlık... Dört mevsim huzur... Dört mevsim tatil... 
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İhlas Kuzuluk Termal Otel 
Kuzuluk — Akyazı — Sakarya 
Tel: 0264 421 00 20 (3550-3551) - Faks: 0 264 4210150 


SONU ardi 
BİTMEMELİYDİ. 


OK ACIKLI | 


Temel, uluslar arası bir ejolfeliVe katılmış... Toplantı sırasında 
cil bir telefon gelmiş... 


a bir konuşma yaptıktan sonra ağlamaklı olmuş... 
Temel müdahale etmiş; 


“-Hayrola dostum... Kötü haber mi?...” 

“Avukatım... Karımın öldüğünü söylüyor... 'Gömülmesini Mİ, 
mumyalanmasını mı, yoksa yakılmasını mı istersin” diye Soruyor... 
“Ben olsam üçünü de yaptırırım” demiş Temel; 

“-Öldüğünden iyice emin olmak isterim...” 


bulamadım... 
-Calışmaktan Sorumlu olduğun yer... 
-Çalıştığın yer... 

-Sınavda çıkan yer... 


SELAM MI VERDİ H 


000 AYI, 
NABEERİ? 


BU APARTMAN 
KOMPLE BENİMİ 


AYRI EVE V 

ÇIKMAK İSTİYORUM Yi! 

DİYİP DURUYORDUN! 
DEDİĞİN OLDU 


BEN BUNU 
KASTETMEDİM 
AMA YAA BANANE.! 


AKARET Mİ 
BU? 


GERÇEKTEN 
MIT! ÇOK 


NOLUYOR YAHU!? 


BU NE YAA BİR 
SAMAN TABAĞI 30 TL 

OLUR MUl? OT BİLE 
DEĞİL BU SAMAN.I 


EŞİM 
BENİ TERK 
ETTİ ABİ! 


EE TUTTURDUN 
LOKANTA DA YİYELİM 
DİYE! AMA ÖKÜZLÜK 
BENDE.! 


arkıların Dili 
(..Kendime . bir ben lazım - Sertab Erener) 


Bu tatil hiç iyi geçmedi, söylemem lazım, 
Yine de, “Şans beni seçmedi” dememem lazım, 
Belki uzaklara koşarak başlamam gerek, 
Eskiden gitmediğim yere, zıplamam gerek... 


Yeni bir ben, titreyip birden, 
Kendime gelecek bir yol lazım... 
Değişik bir tarz, bitmeyen bir şari, 
Bize upuzun bir kol lazım... 


Bu kötü gidişi durdurmam lazım 
Günler hep boş geçti doldurmam lazım 
Çöp olan günleri unutmam gerek 
Hatta bir kazana atıp kaynatmam gerek 


Günün Tüyosu 


“Akşam yemekte ne var” 
sorusuna verilecek cevaplar; 


- Akşam yemekte ne var?... 
“Valla bilmiyorum ki, garsona sormak lazım...” 


- Akşam yemekte ne var?... 
“-Kardeşinle birbirinizi yiyorsunuz diye bir şey 
yapmadım...” 


- Akşam yemekte ne var?... 
“-A-a sen akşam yemeği diye bir öğün biliyor 
muydun?...” 


- Akşam yemekte ne var?... 
“-Dün yemediğin yemekler var... Bugün de yemezsen 
yarın da onlar var...” 


- Akşam yemekte ne var?... 
“-Akşam arkandan hangi yemeklerin ağlayacağını mı 
merak ediyorsun...” 


- Akşam yemekte ne var?... 
“-Haa iyi hatırlatın, o da seni sormuştu... Bezeleye var...” 


- Akşam yemekte ne var?... 
“-Beyimiz acıkmış galiba... Bu fırsatı değerlendirip 
kapuska yapayım bari...” 


- Akşam yemekte ne var?... 
“-Sabah kahvaltısı var...” 


ÖĞRENCİLERİMİZ her sene boy attığından, 
okulumuzun bahçesindeki duvarları iki 
metre daha yükseltecek duvar ustaları 
aranıyor... 

(... Okul Yönetimi) 


HER ŞUT bir cam kırdığından müdüre, 
odasının camına tel takılmasını tavsiyede 
edecek ve telleri takacak ustalar aranıyor... 
... Öğrenci Birliği) 
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WOPUKYULMUSU VAY 


Kartuşlu temizlik köpüğü... 


Pp Pi e 
di Sağlıklı ve ekonomik temizlik için Fomy El Yüz Vücut ve 
Ve rizik Köpüğü' nü kullanın, farkını siz de göreceksiniz. 
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zül «Deri 
«Seramik * Ahşap «Bane 
«Mermer »Plastik | WC, 
*Halı (o *Cam saç ki 
Kumaş  *Alüminyum»Anç Ds 


5 ime << wwwfomy.com.ir 


1 Yy 
Yönetici konuşmaları 


“-Taraftarı mutlu edecek futbolcuları 
getireceğiz...” 
(...Bu sezon transferde yine çuvalladık) 


“-Bu sezon altyapıdan 2 genç futbolcuyu daha 
Türk futboluna kazandırdık...” 
(...2 genç futbolcuyu daha kazara bulduk...) 


“-Hazırlık maçlarında istediğimiz sonuçları 
aldık...” 
(...İşler iyi gidiyor ama nasıl oldu bilmiyoruz) 


“-Taraftarın memnun olması bizi sevindirdi...” 
(...Onları o kadar üzdük ki, buna bile 
şükrediyorlar) 


“-Beklenmedik problemler dahilinde bu transferi 
erteledik...” 
...Bu transferin bonservis fiyatı bizi biraz aştı) 


“-Bu futbolcuyla görüşmelerimiz bir sonraki 
transfer döneminde sonuçlanacak...” 
(...Daha hiç konuşamadık, ama bir şeyler 
söylememiz gerekiyor...” 


“-Alışılmıştan farklı bir yönetim anlayışı 
içindeyiz...” 
.. Valla ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz) 


“-Geçen sezon gelen başarısızlık üzerine yeni bir 
hocayla yolumuza devam edeceğiz...” 

...Yeni biri hoca aldık, suçu onun üstüne 
atacağız) 


“-Birçok futbolcuyla görüşüyoruz ama net bir şey 
söylemek için erken...” 

(..İş çığırından çıktı... Kimse bize gelmek 
istemiyor) 


1 
e 


Yapılmayacak sınıf şakaları 


-Hoca kendi öğrencilik yıllarını anlatırken, 
“Anlatmayın hocam heyecanı kaçmasın... 
Yaşayarak öğrenelim” demek... 


-Kafayı sıraya koyup kestirirken yakalanıp fırça 
yiyince, “Hocam uyumuyorum... Sınıf hakimiyetini 
tam mı diye kontrol ediyorum” demek... 


-Ders sırasında telefon çalınca hocanın “Kimin 
telefonu çalıyor” sorusuna, “Hocam sabahtan beri 
bir şey yemedim midem gurulduyor” demek... 


-Cep telefonu melodileriyle oynamak, hocanın 
“Derste telefonu niye açıyorsunuz” uyarısına 
“Hocam dersin ABS'si mi bozuluyor” diye 
sormak... 


HELAL OLsuy 5 
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DOLAŞIYOSUN 


“Acun Park 


*Kür Merkezi gu: Sint ierakim İni *Evinizin Konforunda 


e Türk Hamamı 


©3Zze Kür Merkezi a. *Go-Kart © 4x4 ATV 
#Sauna » Kaplıca Havuzu » Alışveri Merkezi» Basketbol 


Hamamı * Türk Hamamı Armutlu pa ” Tatil K Köyü » Voleybol eFutbol 


Havuzu uz Terapi * Masaj boemmidav ım fatil” »eBowling e Çocuk Klübü 


02265311000 -4448241 »Eğlence Merkezi 


rezervasyon (dihlasarmutlu.com - www.ihlasarmutlu.com 


e Balıl ık Terapie Sİ Terapi. 


Çocukların sevmediği sözler 


-Söyle bakim; bir kardeşin olsa sever 


içmezsen boyu en kısa sen olursun... 


Duvar Yazıları 


-Yeme sen yeme... Ararsın bir gün 
annenin yemeklerini... 


misin onu?... 


-Bak Yunus hiç yaramazlık yapıyor 
mu, hadi koy onu yerine... 


. . >) 
-Benim oğlum çok akıllı teyzesi... ©. 
Şaka olsun diye çıktı oraya... e Zi Ze 
e e EZ 
-Bütün arkadaşların süt içer sen el i Ez 


Son sözleri... 

“Yav atla sen boş ver... ATV 
(..Kontağı çalıştırırken ettiği SO 
mdi hallederim...” 
sözleri) 


n sözleri) 


"Kesin antendendir, ben şi 
(...Çatıya çıkarken ettiği son 


“-ŞU arkamdaki derinliği alıyorsun değil 


ideyim... a 
ii pr kenarında ettiği Son sözleri) 


mi?.. Dur biraz daha 


" 


Mahallemizde bulunan 
mobese kameraları; 
Annem - halam - teyzem... 


Olursa olur; 
Olmazsa alıştık zaten... 


Bir Latif Doğan değildik belki; 


Ama biz de küstük... 


- Arabayı ehliyet mi kullanıyor sanki?...” 


Gel perdeye dönelim, iki replik edelim 
Sonra onları yazıp, yönetmene gidelim 
İkimizin adına bir film çekip, 
Hakkımızla şöyle bir oskar falan alalım 


Senin neyine gerek, bir söze söz eklemek 
Şöhrete kucak açıp, tam köşede beklemek 
Önce sözlüye kalkıp, şakır şakır konuş da; 
Sonraya kalsın sette, sahne tozunu ezmek... 


De ki; şu ödevimi yarım yamalak yaptın 

De ki; ilim yerine, kötü yollara saptın 

Hiç beğenmedin beni, küçük gördün sürekli 
Bana su şişesinin, ters tarafından baktın... 


Dikkat et elindeki; kibar, zarif ince saz 
Önce kuru toprağı tırnaklarınla bir kaz 
Elindeki okulu, tamamla hele bir de 

Sonra hayat filminin senaryosunu yaz 


Hazırlayan: Acar Kız 


elele! Sevgili Arkadaşlar, 
Die dokunur bir Konuğlgnuz var bu ay ). 
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> - Üç tane deniz simidi, ikiş&r.adet kolluk takmışsın ya. ondiŞöŞiEME 


- Şaşırma şaşırma bunların 


hepsi birer önlem. 
- Aaa! Şimdi olmadı. Yoksa sen 
yüzme bilmiyor musun? 


- Bak şu soruya! 
Yüzmeyi bilmek 
sünnettir yahu... 
Kim bilmez yüzmeyi 
taaa çocukken 
öğrenmiştim. 

- Ozaman bu kostüm ne? 
Şaşırmak da haklıyım. 


Yy ey İİ 
ve mmm YA 


«a 


- Nerelerde yaşar bu muhteşem üç isimli? 
- Kutup bölgesinde. 


- Şimdi gelelim kulaklarını çınlattığımız şu sivri dişe... 
- Anlatınca çok masum olduğunu sen de göreceksin. 
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e erkeklerde Üst Ün mma 
> © çenenin sol > 
tarafında dudağın 

yukarısından Lİ ui 


EE çıkan mızrak 2 


benzeri 2- 3 metre 
uzunluğundaki 
dişleri olması. 


ze 
A Ni 
A ğa ENE 


- Bu diş sadece erkeklerde mi vardır? 
- Evet. Dişilerde karşılaşılan ender bir durumdur. Dedem anlatırdı şimdiye kadar türümüz 
içinde sadece iki dişide böyle diş görülmüş. 


a 


Çe 
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- Dişçiyle aranız nasıl :) Şaka bir 
yana bu dişler bir yere takılıp 
kırılsa yeniden uzuyor mu? 

- Kırılan dişler tekrar büyümez. Gerçi dişlerin 
kırılması da zordur. Çünkü görünüşü gibi 
seri ve bükülmez değildir. Aksine oldukça 
esnektir. 2,5 m uzunluğundaki bir narval 
dişi, kırılmadan her yöne yaklaşık 30 cm 
kadar esneyebilir. 


- Harika! Ben şu çok merak ettiğim dişler hakkında her şeyi öğrendim gerisi sana 
kalsın :) Sohbet için teşekkür ederim. 


29. - Ben de geldiğin için teşekkür ederim. 
- Hoşça kal. 


HUZURLU 


OLMAKTAN ÖTE 
NE VAR Ki HAYATTA 


ufkunuzda Marmara, ç rehizde 

Dört bir yanınızda AVM'ler; yanı Basım Eyi 
Metrobüs ve her yere kolay ulaşım... iz 
Ve karsınızda kaçırılmayacak Huzurlu Mallara fırsatı! 
Ailece bekliyoruz... 


il 
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Huzurlu | Lük A 1 3 Yeşilyurt Caddesi, Havadar Sokak Beylikdüzü / İSTANBUL 
İnşaat A.Ş. info(dhuzurlumarmara.com / www.huzurlumarmara.com 


(Sayfadaki etkinlikler bir 
yetişkinin rehberliğinde 
yapılmalıdır.) 


Hazırlayan: T. Akdemir 
karabeytuba&gmail.com 
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Bir fiske tuz / Ort 


BİR... 
Pratik Bilgi: Dolap kapağındaki birikmiş kirleri temizlemek 

için; eski bir diş fırçasını, zeytinyağı ve karbonata batırın ve > 
lekelerin üzerini fırçalayın. / 


Hazırlayan: T. Akdemir 


sise 
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Çöl filmlerinin vazgeçilmezidir serap... Genellikle palmiye ağaçları 
arasındaki göl olarak ekrandaki yerini alır. Serap neydi neden bir tek çöl 
sahnelerinde karşımıza çıkar? Gerçek hayatta serap gören var mıdır? Sana 
bir sır sen bile bir serap görmüş olabilirsin. Nasıl mı? Okumaya devam... 
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y 
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Oyün 

Serap ise bize bir oyundur. Evet evet yanlış okumadınız..Hava şartlarından 
dolayı atmosferin, ışınların ve gözümüzün bir oyunudur. Durun'canım 
hemen hayal kırıklığına uğramayın devam ediyorum. 


Serap bir hayal ürünü değildir. Yani olmayan bir nesnenin görünmesi 
değildir. Var olan bir cismin başka bir yerde ki bu genellikle daha yakında 
görülmesidir. Bunun tek sebebi tamamen atmosferiktir. 


Doğru Bir Işın e 


Sizi serapla tanıştırmadan önce, e 


nesneleri nasıl gördüğümüzle ilgili kısa bir | 


bilgi verelim. Baktığımız herhangi bir şeyi N da .j 
o nesneden yansıyan ışınlar sayesinde Vs 4 
görebiliriz. Bu ışınlar bir doğru gibi uzanır. âş 


Böylece biz sadece ufkun üzerindeki v 
nesneleri görebiliriz. 


a Gün çek sıcak olduğunda yer yüzeyinde atmosferden daha ince bir sıcak hava tabakası oluşur. 
-.. Bu hava tabakasının yoğunluğu soğuk havadan “düşüktür. Bu iki tabakanın birleşmesi âdetea 
hk üst üste gelmiş lens gibi vazife görür. Kğ uzaktaki cisimlerden gelen ışınlar burada kırılıp 
* gözümüze daha yakındaymış gibi yansır. 


Ni Yerli Malı Serap 
Sİ Eğer serap bu ise 
ben serap görmedim 
demeyiilin! Biraz önce 
Za anlattığımız katmanların 
birleşmesi noktası bazen 
su gibi de görülebilir. 
Bunu birçoğumuz 
Yyakalamışızdır eğer hiç 
görmediysek bundan 
sonra dikkat edebiliriz. 

:: Sıcak günlerde araba 

- — yolcuğunda yola 
bâktığımızda sanki yolun 
ilerisini ıslanmış gibi 
görürüz amğ yaklaşınca 
, vaslında orada su 
“olmadığını anlarız. İşte 
bu dd yerli maji herkesin 
görebileceği bir seraptır. 
Yoksa nereden bulup 
: * Göle düşeceğiz de serap 
©. göreceğiz ;) 


İk Mavi İç İçe ze 
<B “Pek bilinmese'de ME Sa gfülür. ki içiRE sU girdi imi e Ş 


e taksi karada olduğu gibi.sıcağa değil soğuk denize daha yakındır, Bun ından dolayi yansır 
L ME az olür yani üst tarafta denizin üzerinde gerçekleşir Dehizde gerçekleşen Sarap 
NN hissi e diğerlerinden dahafazlahe Zi 


X 


Ur 


dam, pencereden dışarı baktığında, bahçenin ön kısmındaki ağacın üzerinde yedi-sekiz yaşlarında 

bir çocuk gördü. Çocuğun çıktığı ağaç bir erik ağacıydı ve meyveleri henüz bir leblebi kadardı. 
Buna rağmen mahallenin tüm afacanları, gözlerini o ağacın üstünden ayırmıyor, yağmalamak için fırsat 
kolluyorlardı. 


Adam, bu durumu çok iyi bildiğinden, bahçesiyle yolu ayıran duvarın üstüne birkaç sıra dikenli 
tel çektirmiş, dış kapının üstüne de: “Dikkat köpek var!” diye yazdırmıştı. Ne yazık ki bu önlemler işe 
yaramıyordu. Bu çocuk da nasıl yapmışsa yapmış, bu tellere rağmen ağaca tırmanmıştı. Üstelik de son 
derece rahat görünüyordu. 


Adam, önce camdan seslenmeyi düşündü. Fakat hemen vazgeçti. Çünkü çocuk, gözlerini ağaca dikmiş, 
âdeta dünyayla ilgisini kesmişti. Adam, bundan yararlanıp dışarı çıktı ve sessiz adımlarla ağaca yanaşarak: 

- İn bakalım aşağıya! diye gürledi. İn de kulaklarını dibinden keseyim! 

Küçük çocuk, korkusundan sapsarı olmuş, çıktığı dalda mıhlanıp kalmıştı. Konuşmaya çalışırken başını 
titreterek: 

- U...U!. deyip bir şeyler geveledi. 

Adam, biraz daha sinirlenmişti. Artistliğe hiç mi hiç tahammülü yoktu. Bu küçük eşkıya kendisini 
kurtarmak için, kesinlikle numara yapıyordu. 


Adam ona ders vermek amacıyla, ağacın dibinde duran bahçe süpürgesini, küçüğün ayaklarına doğru 
fırlattı. Süpürge tam hedefini bulmuştu. 
Çocuğun acıyla kasılan yüzü, birkaç damla gözyaşıyla ıslandı. Fakat bunlara rağmen: 
- U...U!. dedi bir daha, tek eliyle ağacın üstünü gösterip. 
Uçurtması ağaca takılmıştı ufaklığın. Bunun için uğraşıp duruyordu. 

Adam, biraz geriye çekilince, uçurtmayı fark etti. Elbette ki yaptığı hatayı 

da... Ses tonunu biraz yumuşatarak: 
- Senin erik koparttığını sandım, dedi. Bir sürü çocuk geliyor her gün 

buraya, üstelik de dalları kırıyorlar. 

Çocuk, kekeme idi. Bu yüzden de konuşmakta zorlanıyordu. Uçurtmasını 
almaktan her nedense vazgeçip, sessizce indi taş duvar üstüne. Daha 
sonra, yine güçlükle konuşarak: 

- Bahçemizde bu ağaçtan iki tane var, dedi. Ama babam, çocukların 

kalbini kırmaktansa, dalların kırılmasına razı oluyor, dedi. 


Hazırlayan: 
Seyyah Dursun Durmaz 
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Merhaba sevgili gençler, 
Dere tepe demeden 
gezen ama lale ve 
sümbülleri biçmeyen, 
sülale boyu seyyah olup 
soyadımız gezmekten 
bıkmaz anlamında 
“Durmaz”a çıkan, 
zavallı nineciğimin 
oğullarım gitti bari 
torunum yanımda kalsın 
diye ismini “Dursun” 
koyduğu torunuyum. 
Gelin görün ki ailedeki 
gezme genleri bana da 
geçmiş. Bilginin zekâtı 
paylaşmaktır diyerekten 
gezip gördüğüm yerleri 
çok kısacık sizlere 
anlatacağım: 


KUDUS / ORTADOĞU 

Dünyanın en eski şehirlerinden olan Kudüs, Ortadoğu'da bulunur. Akdeniz ile Ölü 
Deniz'in sınırı arasında bulunmaktadır. Hem İsrail hem de Filistin Kudüs'ü kendi 
başkentleri olarak iddia etmektedirler. Fakat Uluslararası toplum Kudüs'ü İsrail'in 
başkenti olarak tanımlamaz ve Kudüs'te hiçbir elçilik bulunmaz. 

Bu iddiadan da anlaşılacağı üzere paylaşılamayan bir şehirdir Kudüs. Peki bu cazibe 
nereden gelmekte? Kudüs, üç din için de kutsal bir şehir olarak kabul edilse de 
İslamiyet ve Hristiyanlık için kıymetli Yahudiler için en kıymetli olarak bilinir. Yahudilere 
göre; Davud Peygamber (aleyhisselam), milattan önce Kudüs'ü Birleşik İsrail 
Krallığı'nın başkenti olarak inşa etti ve oğlu Süleyman Peygamber (aleyhisselam, İlk 
Tapınağı şehrin içinde kurdu. Hristiyanlar için Kudüs'ün kutsallığı, İncil'e göre Hazret-i 
İsa'nın bu şehirde çarmıha gerilmesin ve 300 yıl sonra Azize Helena'nın Hazret-i 
İsa'nın hayatındaki hac noktalarını belirlemesinden gelmektedir. Bizim dinimiz olan 
İslamiyet için de Müslümanların ilk kıblesi olması ve Sevgili Peygamberimiz sallallallü 
aleyhi ve sellem Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkmasıdır. 

Uzun tarihi boyunca; Kudüs, iki defa yok edildi, 23 defa işgal edildi, 52 defa saldırıya 
uğradı ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarıldı. Kim bilir başına daha neler gelecektir 
bu paylaşılmayan şehrin... 


gg 3 
TRİSTAN DA CUNHA 


Ötelerin ötesi Tristan da Cunha desek 
yanlış söylemiş olmayız... İngiliz 
Milletler Topluluğu'na bağlı olan ve 
dünyamız üzerinde yerleşim yeri 

olan karaya en uzak olan adadır. 

1506 yılında Portekizli Amiral Tristao 

da Cunha tarafından keşfedilmiştir. 
Esasen aktif volkanik kökenli bir adadır. 
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HEEM / KAMP YERİMİZE) ///X & 
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KOM SULUK EDERİZ... 
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Kari Kame 
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Bundan çok yıllar önce... 
Henüz ağaçlar çiçek 
açmamışken Hayço adlı bir 
küçük çocuk varmış. Her 
fırsatta ıssız bir köşeye çekilir 
hayal kurarmış. Çoğu kere 

bir ağacın gölgesine uzanır, 
gözlerini sonsuz maviliklere 
diker, olmayacak hayaller 
kurarmış. Hay ile Çocuğun 
“ço"sunu alıp birleştirmişler ona 
“Hayço” adını takmışlar. 


pl aa 


Birgün gene bahçesindeki /. r ds 

dut ağacı gölgesine uzanıp M 

hayal kurarken, gökyüzünden R didi > dey / 
kocaman bir kuşun alçalarak > NN 

kendine doğru yaklaşmakta YE a > | ğ Yy 


olduğunu görmüş. Kuş alçalmış 

alçalmış ve gelip dut ağacının 
dallarından birine konmuş. Hayço, tam 
korkuyla eve kaçıyormuş ki, kuşun kalın gür 
sesiyle olduğu yerde kalakalmış: “Benden korkmana 
gerek yok güzel çocuk. Ben yaralı bir kartalım. Senden, 
yardım dilemeye geldim. N'olur gitme” Çocuk şaşırmış “Ben 
nasıl yardım edebilirim ki sana?" demiş. "Yaramı temizler 
sararsın istersen. Ama istemezsen de ölür giderim burada. 
O zaman da üç küçük yavrum annesiz kalır. 


a. 


Hayço, o an gözlerinden dökülen duygu damlalarına engel olamamış: Hızla eve koşmuş, annesi görmeden pamuk, 
sargı bezi ve merhem alarak evden çıkmış, yeniden dalın altına€gelmiş. “Haydi yere in” demiş. Yaralı kuş Yere 


koymuş. “Hain avcı su içerken vurdu beni. Etim yenmez, derim giyilmez. Cahima'neden kıymak istedi ki?” 
söylenmiş acıyla anne kartal. Hayço, uzun sargı bezin ibirkaç kez sarmiş y” 

boynuna sarılıp kıvrık sivri gagasından öpmüş. “Bu iyiliğini hiç amd feNüh timi 
yavrularım bekler çünkü. Hoşça kal. V 4 


Aradan günler, aylar geçmiş. Mevsim yazdan 
sonbahara dönmeye başlamış. Hayço hergün o dut 
ağacının dibinde oturup gözlerini gökyüzüne kaldırmış 
ve bakmış, bakmış... Anne kartalın birgün mutlaka 
geleceğinden umudunu yitirmemiş hiç. Ve yağmurdan 
dindiği, ılık parlak bir güneşin toprağa sevgi 
gülücükleri gibi indiği bir sabah, gökyüzünde küçük 
bir karaltı belirivermiş gene. Hayço'nun heyecandan 
soluğu daralırken karaltı giderek büyümüş ve alçalıp 
dut dalına konuvermiş. “Geldim işte güzel çocuk! 
Sana borcumu ödemeye geldim!” 


Y 


Kartal hava akımları içine dalarak . 
yükselmiş yükselmiş. “Aşağıya 
bak'güzel çocuk. Ne görüyorsun?" 
Hayço, kartalın boynu hizasından 
aşağıya bakmış. Gözlerini yummuş 
ve açmış ve bir daha bakmış. 
Hayır, mümkün değilmiş bu. “Bu 
altımızdaki yuvarlak şey bizim 
«dünyamız mı?” Kartal “Evet, ne 
sandın yal” demiş. “Ama ben şu 

, an dünyamızı yuvarlak görüyorum. 
Ya sen?” “Ben de öyle. Çünkü 
dünyamız yuvarlaktır” güzel çocuk. 
Diğer gezegenler gibi. 


Hayço şaşırmış. “Anlamadım, ne borcu? Gelişinle 
mutlu ettin beni. Yetmez mi bu?” demiş. 
“Yetmez, sen kurtarıcımsın benim. Göklerde 
uçup mutlu etmek istiyorum seni. Var mısın?” 
Şaşkınlıktan dilini yutacakmış neredeyse Hayço. 
Hiç düşünmeden haykırmış. “Varımmm!” Kartal 
yere inip çömelmiş. “Hadi iki kanadımın ortasına 
otur bakalım. Başımdaki tüylere de sıkıca yapış. 
Ama sakın korkma” Bu yükle havalanması biraz 
güç olmuş kartalın. “Yaram iyileşeli çok olmadı. 
Bu yüzden zorlandım. Ama bundan sonrası 
kolay. Korkmuyorsun değil mi?” Hayço “Yoo, 
korkmuyorum. Ama sevinç ve heyecandan her an 
ölebilirim. O kadar da mutluyum” demiş. 


4 ai 7 iş, m — - ii ei 
“. - we, © ” > 
De - ve - ii Ges 
a “e “ 
dü 
li İm 


“Bir zaman gelir bilim adamları 
dünyanın yuvarlak olduğunu anlatırlar. 
Düz olduğunu iddia edenler de çıkacak 
tabi. Görmeyince, ne bilsin.” Böyle 
sohbet ederek dağları, denizleri, 
gölleri, ovaları doya doya seyretmiş, 
uçmuşlar üzerinden. Gün batmaya 
yaklaşırken de geniş kanatlarını 
süzerek yeniden alçalmaya başlamış 
anne kartal. “Gün bitmeden senin 
evine, benim yuvama dönme vaktimiz. 
Sonra havalandığı yere konmuş. Hayço 
kartalın sırtından atlamış ve kollarını 
sevgiyle boynuna dolayıvermiş. 


“Ömrüm oldukça bu günü unutmayacağım sevgili 
kuşum. Bana dünyanın en güzel, en anlamlı hediyesini 
verdin. Seni her zaman bekleyeceğim. Bana gene 

gel e mi güzel kuşum?” Kartal da “Olur, gelirim 
elbet” demiş. Ve uçup gözden kaybolmuş anne 
kartal. Hayço kimselere söz etmemiş bu olaydan. 
Hayalci bir çocuğa yeryüzünde inanacak tek insan 
bile bulamayacağı için anlatmamış. Yıllar, yüzyıllar 
geçmiş aradan, bilim adamları dünyanın yuvarlak 
olduğunu isbat etmişler ama bunu Hayço çok önceden 
biliyormuş zaten. 


(Oyun esnasındaki hareketlerimiz 
kimsenin canını yakmayacak 
kadar yavaş ve yumuşak 
olmalıdır!) 


AMAN AMAN 
NAZAR. DEĞMESİN, 
BU BİR- FAMEPA gakası 


PEĞİLPİR. UMARIM, 
ni) 
> 


OFF 
Gor AUMAĞZSN i 
iMpi BiTİZDİM 
v TEMYYÜĞİ.. 


İYİLİK SAĞLIK 
DENİZ.. AYNI TOPUN 
PEŞİNDE OLMASAK 
GÖRÜŞEMİYCEZ | 


X MustafaEmre 


Ateş böceği neden ışık saçar? 
Ateş böcekleri geceleri belirli saatte ışıklı sinyaller verirler. Karınlarının üzerinde 
fotojen hücrelerden meydana gelmiş gerçek bir ışık verici vardır. Hücrelerin 
üzerinden hava akımı geçer. Bu imkanı sayesinde, uçma yeteneği olmayan ateş 
böcekleri, eşlerine yerlerini bildirirler. Eşleri onları buluncaya kadar işaret devam 
AD) eder. Bu da:bir görsel.şölen gibi olur geceleri. 


Bukalemun.neden renk değiştirir? 

Bukalemunun alt derisinde kromatofor denen ve dokuya rengini veren 

tanecikler vardır. Taneciklerin üstündeki altderi ise, renksiz ve saydamdır. 

Böylece bir prizma rolü oynayarak, cildin rengini az-çok yansıtır. > 

Aslında renk değişmesine sebep çevre değil. Öfke, korku veya avını 

görünce duyulan histir. Ayrıca ışık ve ısının da rolü vardır. Genellikle bukalemun 

gölgede yeşil, güneşte kahverengidir. / > 
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Eski mobilyalar. o s 
neden delik deşiktir? — 
Çeşitli böceklerden tahta kurtları, 
tahta putreller, tahta isleri've 
mobilyaların içinde zig zaglı 
oyuklar açarlar. Kemirici çenek 
ve çeneleriyle tahtaystoz haline 
getirirler. Oyukları içerden dışarı 
doğru açtıkları için tahtanın 


yüzeyi burguyla oyulmuşgibi 
görünür. 


Yılan neden deri değiştirir? 

Yılanın derisinin pulları, üstderinin boynuz boynuz 
kalınlaşmasıdır. Hayvan büyüyüp geliştikçe, derisinin 
içinde kendisini rahatsız hissetmeye baslar. Bunun 
üzerine deri değiştirir. Yani pullar bir bütün halinde 
dökülür. Yılan taşlara, kalın kabuklara sürtünerek 
kılıfından kurtulur. Yerde bir kılıf kalır. 


O KADAR ÇOK 
ORTAK YÖNÜMÜZ MESELA 


ZÜRAFA 
OLDUĞUMUZ 
Bİ KERE İ 
BOYUN 
BOYUMA! 


D/ O DAZÜRAFA 
ZN OLDUĞUMUZDAN 
A OLMASINI? 
İKİMİZİN DE > 
BOYNUZLARI 
VARI 


SONRA YÜKSEK 
AĞAÇLARDA Kİ 
YAPRAKLARI 
YİYEBİLİYORUZ! 


HADİ, KOŞ 
BİR DAHA 


AAHI KAFAM 
ŞİŞTİ YAA! BEN 
OYNAMIYORUM! 


OOHH! BİRAZ DA 
HAVA ALAYIM. 


HADİ SEN DE BANA 
VUR! ÖDEŞELİM..! 


ABİ SEN BOKSU BIRAK BENCE! 
HAYIR İŞLERİNE FALAN YÖNEL! 
BOKS YAPMAK İÇİN FAZLA İNCESİN! 


” NEREDEN ÇikTI X 
| ŞİMDİ TERLİK 
PABUÇ EVLADIMI? 


EE, ANNE UÇTUM 
GELDİM! HANİ BANA 
TERLİK, PABUÇ 
ALMAMIŞSINI? 


BEN SANA DEMİYOR MUYUM, 
DIŞARDA TANIMADIĞIN KİŞİLERLE 
KONUSMA DİYE | 


ADAMIN BİRİ "UUÇ UÇ, ANNEN 
SANA TERLİK, PABUÇ ALACAK" 
DEDİ! BEN DE UCTUM GELDİMİ? 


İ BİLİYOR MUSUN, 
İ BEN ÇoK TUTUM- 
| LUYUMDUR.! 


BENDE. 
YEDİ YILDIR 


BU AĞACI 
| TUTUYORUM / 
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SIKISYNCA 
İŞİNDE | 
< Ae ŞKAMAMŞİ 4 
UYLU TULLMMUKUM e 
İŞİMDE KALAS İ 


ARAYI 
AŞyyor! 


BUNLAR , Edi 
WEP MUDURUN 
Suçu! 


DEDEMİ KAMPA KATILMAM İc, 
ZORLAYAN OYDU! TATLIM; KÖYDE 
GEÇİRECEEİME DOĞAY/ VET 
MENİN DAHA SAZI /£ 2 / OLDUĞU p/4 
ONU İKNA &Tr;. 


İŞARET YAP 
YORUM! GİDE 
CEB/M YELE 


BEDAVA 
İD? YORUMA: » 


6/2. N 
ANTALYA YA 
GD/ yozuz.! 


İZAMPA VARD /GAN2! 
GÖRDÜLLER/NDE 


SURAT /FADELSRİK; 
MERAK ED YOCLM.. 


EE YAN 


— 


ld CN 
Gen GS), 


Haiti Cumhuriyeti 
1804 yılında 
bağımsızlığını ilan 
eden ilk zenci 
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Kırkayakların vücutlarının her bölümü iki çift 
ayağa sahiptir. Adları “kırkayak” olsa da, bu , 
böceğin ayak sayısı, 8 ile 200 arasında değişir 7 -8 kilogram 
şekerpancarından, 
I kilogram beyaz 
kristal şeker elde 
edilebilir. 


100 gr menekşe 
esansı elde 
etmek için 5.000 
kg menekşe 
Kullanılır. 


10 gramlık bir 
sümüklüböcek 
Ikg' lık yükü 
çekebilmektedir. 


an $ Polonya ismi 
©; yerlidilinde 
I 


m. o “düzlükler 
ülkesi” 
anlamına 
gelmektedir. 


Bir inek, hayatı 

boyunca yaklaşık 

200.000 bardak 
süt verir. 


Atmosferden bir 
. saniyede dünya 

üzerine düşen su 
- miktarı tam 17 

milyon tondur. 


Sayfa Tasarımı Serdar Günler 


SELAM 
HİLALE 


BEN NE ARA DÜŞTÜM 
BURAYA YA! AMA ÇOK EĞLENCELİ 
BİR ORTAMMIŞ..! 


HADİ YAA! NEREDEN 
ANLADINIZ PEKİ! 


ABİ, İNSANLAR 
SADECE SANA 
DEĞİL! HEPİMİZ 
AYI DİYORLARMIŞI 


ORMANDA 
İNSANLARLA 
KARŞILAŞTIK! 

“AYILAR GELİYOO 
KAÇITIN! DİYE 
BAĞIRDILAR. 


ALO ANNE! BEN 
VARDIM. MERAK EDECEK 
BIR ŞEY YOK..I 


TERLİKLERİNİZİ GETİR 
MEMİ İSTER MİSİNİZ 
EFENDİMU? 


BEN BUNA NASIL 
TERBİYE VERYİM 
BÖYLE YA?! BENİ 
BİLE GEÇTİ..! 


BOY DIŞINDA 
O KADAR OLANLARI SAYAR 
ÇOK ORTAK MISINI? 


YÖNÜMÜZ 
VAR KİJ 


ama HEMEN 

MORALİMİ 

BOZUYORSUN 
BÖYLE. 


AYY EV ORTAMI 
HİÇ RAHAT DEĞİL- 
MİŞ! LAMBADAN 
BİRBİRİMİZİN 
YÜZÜNÜ GÖREMİ- 
YORUZI DOĞAL 
ORTAM GİBİSİ YOK! 


Polise bir ihbar gelir. Temel ile Dursun kaza 
yapmıştır. Polis olay yerine geldiğinde görür ki, 
arabalar sapa sağlam, Temel ile Dursun'un ağzı 


burnu dağılmış. Polis sorar: 
-Anlat Temel. Olay nasıl oldu? 
-Komserum. Hava sisli olduğundan 
e 


kafamı pencereden çıkarmış 
öyle cideydum. Meğersem 


Tursun'da karşıdan öyle 
celeymuş. 


; a Delikanlı okulu bitirdikten sonra 
Serinleyen Güneş k >. a müracaat ettiği mağazada çalışmak 
Belma, sınıfta pencerenin yanında oturuyohg e üzere işe kabul edilmiş. Büyük bir 
Sıcak bir gündü. Dersleri zor izliyordu. Bir sevinçle ertesi gün işe başlamak 
aralık güneş, bulutların içine girmişti. onun bu & ,, Üzere mağazaya gelmiş. Mağaza 
derse ilgisiz halini fark eden öğretmeni sordu. > yöneticisi sevecen ve sıcakkanlı bir 
- Ne oldu Belma? şekilde delikanlıyı karşılayarak, 
- O kadar sıcak ki öğretmenim, güneş bile “Hoş geldin” diyerek ve delikanlının 
gölgeye kaçıyor. eline bir süpürge tutuşturarak, “İlk 
önce şu süpürgeyle arka taraftaki 
rafların altını temizleyiver” demiş. 
Delikanlı kızgınlığı yüzünden belli 
Ne Gerek Var olacak şekilde; 
Arkadaşı Elif'in elindeki portakalı soymadan "Ben üniversite mezunuyum”, 
yemeye hazırlandığını görünce şöyle söylendi: Yönetici bunun üzerine bir adım 
-Oğlum sen salak mısın portakal soyulmadan geriye çekilerek, 
yenir mi hiç? "Özür dilerim, bilmiyordum. 
Zeki gayet rahat cevapladı: Süpürgeyi bana verirsen nasil 
-Ne zaman soysam içinden dilim dilim portakal temizlik yapman gerektiğini 
çıkıyor soyup içine bakmaya ne gerek var ki? gösteririm” 


Vefa bilmeyen dosta 
Ayıracak vaktim yok 
Şeytanın vesvesesini 
Dinleyecek kulağım yok 
Haram yemekleri 
Sindirecek midem yok 
Uyumsuz yerlere 

Gidecek ayağım yok 

Boş şeylerle 

Geçirecek vaktim yok 
Benimle ilgisi olmayanlara 
Karıştıracak burnum yok 
Gıybet edenlere 

Eşlik edecek dilim yok 
Bunların hepsi var, ama ye 
Neslihan Günler 

(12 yaş) 


. Küçük Sabri ile Volkan teneffüste konuşuyorlardı: 
-Nehirler nereye dökülür? 
-Denize.. 
-Hepsi mi? 
-Tabi ki. 
-Peki deniz nasıl taşmıyor o zaman? 
-Elbette taşmaz. Denizin dibi süngerlerle dolu, suyu onlar çekiyor. 


u araba benim olsun. 50 bin 
borcum olsun. SATINCA ÖDERİM. 
Ayakkabının 
kalleşi ayağı 
arkadan vurur. 
Size DOYUM 
olmaz. Ben bir > Af binenin, ninem 
ÇORBA içeyim. dedemindir 


tinayla dinlenir EYAhme ti 
Se > U Ke 


Mer türlü dert, 
ZN 


Ahmet Çelebi 


(Sorularınız için: dermanbaharatcisi©gmail.com 
/ Sorularınızı gönderirken ad- soyad yazmayı 
unutmayın! Bize Facebook' üzerinden Derman 


Abi'den de ulaşabilirsiniz) 


SORU: Derman Abi, küçük balık büyük 
balığı ne zaman yer? 
CEVAP: Karnı acıktığı zaman. 


SORU: Derman Abi, insanlar gülerken 
otuz iki dişi görünmediği halde neden 
böyle derler? 

CEVAP: Belki şimdiye kadar saklanan 
samanın zamanı gelmediği içindir. 


SORU: Derman Abi, sıcaktan canım 
dışarıya çıkmak istemiyor. Sence evde 
nasıl vakit geçirebilirim? 

CEVAP: Sen evdeki işveren olan annene 
git. O sana muhakkak bir iş bulur. 


SORU: Derman Abi, sabrın sonu 
neresidir? 
CEVAP: Günümüzde sabrın başı bile 
yok ki sonu olsun. 


SORU: Derman Abi, bir kuzuda 
kaç ciğer olur? 
CEVAP: Eğer kurt görmüşse ciğer miğer 
kalmaz. 


Sıcak evin direği 
Tıp tıp eder yüreği 
(BABA) 


Uzun yoldan kuş 
gelir 
Ne söylese hoş gelir 


(MEKTUP) 


Ben giderim, 
: O gider 
V Askerden küçük Güneşte beni 
Paşadan büyük izler 


(ele)Kci3) 


Bir ağacı oymuşlar 
İçine dünyayı koymuşlar 


(TELEVİZYON) 


- Karanlık bir odada 
bebek ağlaması duyulur. 
o 


ANNECİĞİM SEN 
KALKMA, BEN 
ALDIM BİLE 
KARDEŞİMİ. 


BİBERONA TAZE MAMA DA 
YAPTIM KALKMAYIN 
KARDEŞİM BENDE. 


HAYDİ BEHÇET 
OKULA 
GİDECEKSİN 
KALMAN 
GEREKLİ. 


yaz: T. Akdemir Çiz: Serdar Gl et 


ANNECİĞİM SEN 
BÜTÜN GÜN 
YORULDUN BEN 
BAKARIM 
KARDEŞİME. 


FEDAKÂR YAVRUM 
BENİM. PEKİ BAK 
BİBERON ORADA 


ANNE BÜTÜN GECE SENİN 
YERİNE KARDEŞİME BEN 
BAKTIM ÇOK YORGUNUM 
BENİM YERİME OKULA 
SEN GİDER MİSİN? 


BİR HADİS-İ ŞERİF 
“ İman yönünden en faziletli mümin, ahlakı güzel olandır.” IHâkim| 


HİKMETLİ SÖZLER 


»e Dinimizde sıra, önce iman etmek, ikincisi ilim yani İslâmiyeti bilmek, 
sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslâmiyet'in sınırını bildikten 
sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği hâlde günah işlemeye 
giderse, bu çok daha tehlikeli olur. 

» Allahü teâlânın dünyada en çok gadab ettiği amel, kâfirlikten sonra, 
kalb kırmaktır. Bir kişinin üzüntüsü, bin kişinin helâkine sebep olabilir. 
Kimseye sert davranmamalı, tepeden bakmamalı. Herkesten dua 
almaya çalışmalı. Karşımızdaki, Allah'ın sevgili kulu olabilir. Çünkü 
Allahü teâlğ, veli kullarını gizlemiştir. Onlar da bazen kendilerini 
bilmezler. 


e Bir iyi niyet, bütün dünya hayatını âhiretlik yapar. Bir bozuk niyet 

de, bütün ibadetleri dünyalık yapar. Sonunda hepsi sıfır olur. Niyet 

iyi olursa, iyilikler önümüze açılır. Eğer niyet kötü olursa, başımıza 
kötülük gelecektir. Bir iş ne kadar düzgün yapılırsa yapılsın, eğer niyet 
bozuksa, o iş bozuktur. 


. BİR SORU- BİR CEVAP 


SORU: İmanın şartlarından beşincisi olan ahirete inanmak hakkında bilgi verir misiniz? 

CEVAP: Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. 
Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de 
Cehennemde ebedi kalacaklardır. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat, Peygamber 
efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem kıyametin birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi: 
Hazret-i Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak. Yecüc Mecüc denilen 
kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük depremler olacak. 


Din bilgileri unutulacak, kötülük çoğalacaktır. 


yer eme 


HER MÜSLÜMAN... 


Berat Gecesi'ni iyi değerlendirmelidir çünkü; Hazret-i Âişe validemiz, (Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni günah işlemekten 
muhafaza buyurduğu hâlde, neden Berat Gecesi'nde çok ibadet ettin?) diye sordu. Cevabında buyurdu ki: 

(Şükreden kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece 
özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.) (Gunyel 


Günahkar Adam 

Hz.Musa aleyhisselama adamın biri sorar: 
-Ya Musa dünyanın en günahkar adamı kimdir? 

Musa aleyhisselam Allahü telaya arz eder. 

-Yarabbi senin kulların içinde en günahkar kul kimdir? 

Allahü teala buyurur ki: 

-Ya Musa, (aleyhisselam) sen biraz sonra buradan ayrıldıkdan sonra senin yanından bir çocuk ile babası gelecek. İşte O adam 
dünyanın en günahkar insanıdır. 

Ve öyle olur adam ile bir çocuk yanından geçer ve o günahkarı görür. Aradan belli bir zaman geçer. 

Yine sorarlar Musa aleyhisselama: 

-Peki dünyanın en günahsız insanı kimdir ey Allahın Resulü? 

derler. Musa aleyhisselam yine Allahü tealaya müracaat eder: 

-Ya Rabbi peki senin dünyadaki en günahsız kulun kimdir? der. 

Allahü teala buyurur ki: 

-Ya Musa sen buradan ayrılırken yanından bir çocuk ile babası geçecek işte o adam dünyanın en günahsız insanıdır! 

Musa aleyhisselam bakar ki dünkü adam ile aynı adam 

Hz Musa: 

-Ya Rabbi! der, dün dünyanın en günahkar insanı iken nasıl olur da bugün en günahsız adamı olur? 
Allahü teala buyurur ki: 

-Ya Musa senden ayrıldıkdan sonra bu çocuk ile babası deniz kenarına gittiler. Çocuk babasına sordu: 
-Babacım bu kumlardan daha büyük ne var ? 

Babası: 

-Oğlum bu kumlardan daha büyük deniz var dalgası var köpükleri var. Çocuk tekrar: 
-Peki babacım bu denizden büyük ne var? 

-Babanın günahları yavrum” der. Çocuk ya bu, sorar: 

-Peki babacım senin günahlarından daha büyük ne var? Adam cevaben der ki: 
-Babanın günahlarından daha büyük Allah'ın merhameti var oğlum” der. 
Allahü teala buyurur ki: 

İşte ya Musa (aleyhisselam) o günahlarından daha büyük bir merhameti olan 
Beni bildi. Ben de onu affettim... 


FRANSA DANİMARKA 


Listedeki kelimeler diagramda 
soldan sağa, sağdan sola, 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan 
yukarıya ve çapraz olarak yerleştir- 
ilmiştir. Bakalım ne kadar zamanda 
bu kelimeleri bulabileceksiniz?.. 
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S A 
De e ZJ|AJK KELİME AVI 
İTA U V A Çi EE 
EİZ N p K TİAİN TÜRKİYE BELÇİKA 
7 SURİYE İNGİLTERE 
CJE k E A OÖJJJM LÜBNAN İSVEÇ 
SİR p H F RİRİS NORVEÇ 
MİB A M p çİPlu MER ei 
PAKİSTAN 
ALMANYA 
RJA L A E ElHİR şk EDAT 
LER NR 4 N E Z VİP | AZERBAYCAN KORE 
SE C sp ÖZBEKİSTAN O JAPONYA 
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N Y 
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FARK BULMACA 


NEEN 
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eta 
3 HARFLİ 5 HARFLİ a, T 
AKÜ AJANS 
PAY KUŞKU 
SON LİSTE 
ŞUT RENDE 
TÜP REYON 
ÜYE ŞEHİR | 
i TİRAJ 
4 HARELİ UZMAN | 
HAİN 
JUDO 7 HARFLİ | 
KUĞU DAĞITIM 
OTEL © HASILAT | 
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Aşağıdaki kelimeleri bulmaca karelerine uygun bir şekilde yerleştirin. 
Bir kelimeyi anahtar olarak biz yerleştirdik... 


ŞİFRELİ 
MESAJ 


Bulmacamızdaki 
sayılar harfleri 
simgelemektedir. 
“HORON” ve “UÇAK” 
kelimelerindeki harfleri 
aynı sayılı karelere 
yerleştirin. Sonra da 
diğer kelimeleri tah- 
min ederek bulmacayı 
çözün. 


SUDOKU BULMACA 


RASSAN 


BULMACA YİGGEK JJ Jj | 
Sevgili arkadaşlar, EKŞ E İM 


Önce karışık olarak 


verilen harflerden OPERAL liği 


anlamlı kelimeler elde 


edin ve karşılarındaki KİLİT İNNA 


karelere yazın. Sonra 

e SE 
DM BERAZ | | | | 
anahtar çi YUMMAN TET 


Başarılar... SUDOKU, kökeni Japonlara dayanan bir beyin 


Bu sayıdaki KEDÖR RPİJİJJ) sporudur. Karelere 1'den 9'a kadar olan sayıları 
kelimelerimiz yerleştirmelisiniz. Ancak aynı satır ve aynı 
hayvanlarla ilgili... KELLEY sütunda bir sayıyı birden fazla kullanamazsınız. 

E E FİJİ) Ayrıca koyu çizgilerle belirtilmiş 9'lu bölmelerde 
A de aynı sayı birden fazla kullanılamaz. Sayıların 
mn ee e > (e e e > e | 
cümle bazılarını biz yerleştirdik. Boş kareleri kurallara 
uygun doldurarak sudokuyu çözebilirsiniz. 
MİNİ KARE BULMACA 


Soldan Sağa © Yukarıdan Aşağıya 


1- Açık oturum - Bir nota T- Genel görünüm 
2- Soylu - Çeşit, cins 2- Başkalarının sırtından geçinen 
3- Cilve - Müzikte seslerin işareti 3- Düzen - Galyumun sembolü 
4- İmkân | 4- Yabancı 
5- On bir ayın sultanı İslamın beş şartından biri 
6- Bir renk - Yas | 5- Göz değmesi 
7- Büyük tren istasyonu 6- İnsana el içi ile vuruş 
Bir işaret sıfatı 7- Bir besin - Sevinç 
“e 8- Kuru soğuk - Arka, art 8- Komşu bir ülke - Bir ilimiz 
ey “0 


FAZLA HARFLER 


e Her sırada bir başkent isminin 
SAPARİ karışık harflerini görüyorsunuz. 
2 Bunları bularak karelere yazın. 
FAYSON Ayrıca her sırada bir harf 
BAKTAR mi artacak. Bu artan harfi de 
EMME karşıdaki tek kareye yazın. 
DAYİRA ei Bütün fazla harfleri yazdıktan 
sonra bunları yukarıdan 
> aşağıya doğru okursanız, 
a gene bir başkent ismini 


KERPİN 


YOKATO bulacaksınız... 


Bu 12 kelimenin birer 


Ap EİN i harfi noksan. Bu noksan 
— ii harfleri bulun ve nu- 
| 3. KONA | 9. GÖR V marasına göre karelere 
g 2 | 4. K NUN | 10. SA NE yazın. Hepsini yazınca 
karelerde bir coğrafi 
yi terim bulacaksınız. 
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Aşağıdaki sayıları bulmaca karelerine 
uygun bir şekilde yerleştirin. Bir sayıyı 
anahtar olarak biz yerleştirdik... ye | 9g 


Bulmaca TEMMUZ Çözümleri 


ŞİFRELİ BULMACA 


Şifreli Mesaj 

Uzun ve yorucu bir eğitim yılını tamamladık ve yaz 
tatiline girdik. Şimdi artık eğlenme ve dinlenme zamanı. 
Bol bol gezin ve tatilin keyfini çıkarın. Cennet 
vatanımızın güzelliklerini keşfedin. İyi tatiller dileriz. 


n 
E 
v İkili Bulmaca 
Kelimeler: PİLAV TATLI 
A SARMA DOLMA 
Z GÜLLAÇ PİDE SALATA 
sarin ÇORBA KÖFTE SUCUK 
. PİYAZ KÜNEFE 
A Şifre: AFİYET OLSUN 
L 
A 
SAYI BULMACA KELİME BULMACA 
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FAZLA HARFLER SUDOKU BULMACA 
Fazla Harfler: 7J9 
KARPUZ z 3/9 


Noksan Harfler: 
YAŞASIN TATİL 
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İhlas 
Matbaacılık 


İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faali- 
yetlerine başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel 
koli, krome karton ve sıvamalı kutu üretimini 
bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da 
genişletmiştir. 


“İşi profesyonellerine bırakın” 


bulmaca 


Erkek evlat e İK V Merkep, V Hollanda” V Dingil 
Resimdeki a karakaçan nın eski para Çalıştırıcı 
sanaliçı eb Uzak birimi (spor) 
ii U V V 
> > 
- Yabancı bir 
iç - in ağırlık birimi ii 
, Büyük, yüce Halk şairi 
ği Çalgının ses > U Orduda 
> ayarı a Kn 
Eleme aracı Sirk 
il Bir kişiyi || Arnavutluk V yp, (a Y 
i ilgilendiren, | para birimi ”” Gi 
/ hususi Vakit Kutup 
Açık oturum hs 
Yer, bulu- 
nulan yer 
et > V Sodyumun 
Yönelme, V Mesaj Dağ lalesi bü > 
: li) Dini şiir İşaret Kesinlikle 
e Y Y Saçı İş. En küçük Y 
olmayan yerleşim > 
İncelik, merkezi 
naziklik Dokunma 
N V Taşıt dizisi (>> Y 
Öge, unsur ”” Bir şeyin Maç 
Gelir fiyatını yöneticisi 
artırma 
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Gözaltı V Satrançta bir V 
Uykusu hafif taş 
Duygu ii Y Y 
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ: YALOVA YOLU BURSA *90 224 219 60 00 - GEÇİT BURSA 490 224 244 90 90 - KAPLIKAYA BURSA 490 224 358 48 00 - ATAEVLER BURSA *90 224 441 15 78 - ÖZLÜCE BURSA 490 224 413 70 54 - GÜRSU BURSA 490 371 2402 
İNEGÖL 400 224 714 85 50 - GEMLİK 400 224 513 68 00 - AFYONKARAHİSAR *90 272 252 54 00 - YALOVA «00 226 351 54 54 - İZMİR «90 232 278 12 00 - KOCAELİ «00 262 371 15 60 ESKİŞEHİR 400 222 330 50 69 - ÖZDİLEKPARK ANTALYA 400 242 344 55 28 
ÖZDİLEKPARK İSTANBUL 490 212 386 88 60 - ÖZDİLEKPARK BURSA *00 224 990 67 59 - ÖZDİLEK BOLU *90 374 12 62 - ÖZDİLEK UŞAK *90 276 213 63 35 - ÖZDİLEK TURGUTLU 490 236 3134767 

DEPARTMAN MAĞAZALARI: İSTANBUL VİALAND AVM *90 212 777 95 81 / TORIUM AVM *90 212 596 15 55/ MALL OF İSTANBUL AVM *90 212 801 07 00 

EV TEKSTİLİ MAĞAZALARI: BURSA ÇARŞI 490 224 222 10 91 - ANKARA CEPA AVM 490 312 219 60 16 - 17 / FORUM AVM 490 312 578 00 80 ANKAMALL AVM 490 312 541 24 18 / NATA VEGA AVM 4 90 312 392 91 82 / ANTARES AVM 490 312 352 11 19/ 
PODJUM AVM 490 312 503 03 82 / TAURUS AVM 490 312 278 50 61 - ADANA OPTİMUM AVM 490 322 02 44 / PARK ADANA AVM *90 322 333 20 13 - ANTALYA NOVADA MANAVGAT AVM 490 242 502 08 18 / ALANYUM AVM «90 242 515 05 87 - AYDIN FORUM 
AYDIN AVM 490 266 232 02 33 - 34 / KUŞADASI AKDOĞAN PASAJI *00 266 614 66 37 -613 21 17 / KUŞADASI AVM *90 256 633 55 88 / NAZİLLİ BAMBOO AVM 400 266 502 02 66 / NOVADA SÖKE OUTLET 490 266 518 74 34 - BODRUM OASİS AVM 490 252 
317 28 23 - BOLU HIGHWAY OUTLET AVM *90 374 250 11 50 - FETHİYE ERASTA AVM *90 252 614 56 08 - BOZÜYÜK SARAR OUTLET AVM *90 228 315 00 17 - DENİZLİ AOUAMALL AVM *90 258 502 01 25 - DİYARBAKIR FORUM DİYARBAKIR AVM *90 
412 502 25 10 - ERZİNCAN ERZİNCAN PARK AVM *90 446 502 03 05 ISPARTA IYAŞPARK AVM *90 246 260 21 65 - İSTANBUL AIRPORT AVM *90 212 465 87 64 / ARENAPARK AVM *90 212 470 00 53 / ARMONİPARK AVM 490 212 540 55 53 / BEYLİCIUM 
AVM *90 212 873 76 01 / GAROUSEL AVM *90 212 570 45 27 / CEVAHİR AVM *90 212 380 10 06 / KALE OUTLET GENTER AVM *90 212 644 58 98 / MARMARA FORUM AVM *90 212 466 63 69 / PERLAVİSTA AVM *90 212 873 06 16 / PLATO AVM *90 216 
498 61 00 / VİAPORT OUTLET AVM 490 212 696 14 90/ VLAPORT TUZLA MARİN AVM 490 216 504 23 49 / VLAPORT VENEZİA AVM *90 212 803 11 48 / BİZ CEVAHİR HALİÇ AVM *90 212 427 29 33 - İZMİR POİNT BORNOVA AVM 490 232 502 23 74 / NOVADA 
MENEMEN 490 835 41 67 - MARDİN MARDIN AVM 490 482 502 00 54 - MERSİN FORUM AVM *90 324 331 54 35 NEVŞEHİR FORUM KAPADOKYA 490 384 212 28 30 - GAZİANTEP PRIME MALI, AVM 490 342 338 64 17 - SAFRANBOLU SAFRANPARK AVM 
490 370 737 24 85 - ŞANLIURFA URFACITY AVM 490 414 314 55 69 - KAYSERİ KAYSERİPARK AVM 490 352 223 01 18 / BYZ GARAGE AVM 490 352 327 11 66 / MEYSU OUTLET AVM 490 352 326 54 83 - KONYA KENT PLAZA AVM 490 332 290 15 10 - 
KOCAELİ GEBZE OKSİJEN AVM 490 262 754 63 41 - KARABÜK KARES AVM OUTLET 490 370 413 15 40 - MALATYA MALATYAPARK AVM *00 422211 12 04 - MANİSA AKHİSAR NOVADA AVM 400 236 404 00 00 - İSKENDERUN PRİME MALL AVM «00 326 
61921 57 - GEBZE CENTER AVM *90 262 646 06 31 - TRABZON VARLIBAŞ AVM «90 462 223 27 17 - TARSUS TARSU AVM «90 324 613 22 68 - TEKİRDAĞ TREND ARENA AVM *90 282 673 68 55 - TOKAT NOVADA AVM *90 356 214 86 10 - UŞAK FESTİVA 
AVM 490 276 213 62 16 - KAHRAMANMARAŞ PİAZZA AVM *90 344 235 16 74 - VAN VAN AVM *90 432 503 01 44 YOZGAT NOVADA YOZGAT AVM *90 256 502 02 56 - ZONGULDAK ZONGULDAK ESAS 67 BURDA *90 372 257 16 41 - EREĞLİ EREYLİN AVM 
*90 372 316 67 62 - ELAZIĞ PARK 23 AVM *90 424 502 02 84 - SİVAS PRİME MALL AVM *90 346 502 0167 


ÖZDİLEK www.ozdilekteyim.com 
HOLDİNG www.ozdilek.com.tr - 444 44 16 


KONYA'YA GELMENİZ İÇİN BİR NEDEN DAHA 


TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ 


” 
“wn. www.konyakelebeklervadisi.com 


